
Gymnasium, ga jij de uitdaging aan?
Kies jij voor het gymnasium in Deventer? Dan kies je voor De Boerhaave. De 
eerste 3 jaar van je gymnasiumopleiding doe je bij ons. Daarna stap je over naar 
Het Vlier.
 
Als je nieuwsgierig bent en uitdaging wil, dan is het gymnasium echt iets voor 
jou. Latijn en Grieks, durf jij het aan? Op De Boerhaave kun je het gymnasium ook 
nog eens combineren met de vwo leerroute ecolyceum. Eén dag per week doe je 
dan interessante projecten.

leerroute kunst & cultuur leerroute ecolyceum leerroute havo xl

onderbouw havo onderbouw atheneum onderbouw gymnasium

Alle ruimte op De Boerhaave!



Ruimte geven, krijgen, nemen

Ajax, Heracles en Nike
Op het gymnasium krijg je Latijn en Grieks. Dat is niet voor 
niets, want de Griekse en Romeinse cultuur zijn belangrijk 
geweest in onze geschiedenis. Denk aan onze democratie, 
onze bouwkunst en ons rechtssysteem. Als je goed kijkt, zie je 
het overal terug. Bijvoorbeeld in namen van sportclubs. 
En weet je dat Nike de Griekse godin van de overwinning 
is? Ook woorden als kaas, straat en camera komen uit 
het Latijn. Kortom: als je gymnasium doet, begrijp je veel 
meer van alles om je heen.

Toekomst
Voor veel vervolgstudies is het superhandig als je Latijn 
en Grieks in je pakket hebt. Geneeskunde en geschiedenis, 
maar ook als je Frans of Spaans gaat studeren. Universiteiten kijken steeds vaker 
naar je vooropleiding. Een gymnasiumdiploma staat ergens voor!

Buiten school leren
We zoeken de oudheid op. Je 

gelooft het pas als je het ziet! Je gaat op excursie naar Xanten, Nijmegen en Trier. 
Elk jaar gaan we op reis en krijg jij de ruimte om van alles te ontdekken, ervaren 
en bekijken.


